
Heilige huisjes

– Eveline Jordens –

Wat als rokjes te kort zijn
djellaba’s te lang
paddo’s te ‘hallucinerend’
mensen te bang?

Wat als je overal gevolgd wordt
door boa’s of elektronisch oog
homo’s niet meer kunnen kussen
op straat of onder een boog?

Wat als je niet mag roken
of omwille van burgermansfatsoen
je geen biertje mag drinken
op een bankje in het plantsoen?

Wat als je je iris moet scannen
voor een zakje wiet
of zonder vergunning niet mag zingen,
in stedelijk gebied?

Wat als er kinderen sterven
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ter land, ter zee of vliegen in de lucht,
omdat ze een gevaar zijn voor onze normen
en materiële hebzucht?

Dan heet de duivel je welkom
in het laagste land
dat door elk heilig huisje
wordt aangerand.

 

 


